Prinses Dahlia’s blaadjes

2. Op een zekere dag kwam er een donkere wolk en die blies de mooie blaadjes van
prinses Dahlia weg. Ze waaiden naar Boze Begonia. Prinses Dahlia huilde van verdriet.



3. Eenzaam en bang liep prinses Dahlia door de bloemenbuurt. Ze durfde niet naar de
donkere tuin van Boze Begonia om haar blaadjes terug te halen.

4. Ze liep naar de Vriendelijke Viooltjes en vroeg hen haar te helpen. Maar de Viooltjes
zeiden "nee". Ze waren te bang om hun eigen blaadjes te verliezen.



5.Toen kwam ze bij de Hysterische Hyacintjes. "Help me alstublieft”, vroeg prinses
Dahlia. Maar de Hyacintjes durfden niet en zeiden dat hun steeltjes dat niet aan
konden.

6. Ook de Parmantige Petunia's durfden prinses Dahlia niet te helpen. "Het is zo'n eind
naar Boze Begonia...... zo lang kunnen we niet zonder zonlicht en water."



7. Eenzaam en verdrietig ging prinses Dahlia verder. Wat moest ze nu zonder haar mooie
blaadjes en waarom durfde niemand haar helpen??

8. Plots was daar prins Tulp. Hij troostte de prinses en zei: "Ik ga je helpen. We vragen
je blaadjes terug. Boze Begonia is vast de kwaadste niet."



9. Ze kwamen bij Boze Begonia en met een trillend lipje vroeg prinses Dahlia of ze haar
blaadjes terug mocht. Begonia begon te stralen, de tuin werd helemaal licht. *“Natuurlijk,
lieve prinses, ik hoopte al dat je gezellig langs zou komen”, lachte Begonia. "Ik ben hier
altijd maar zo alleen.”

10. En zo kwam het dat alle bloemen uit de buurt bij Dahlia feest kwamen vieren. En
prinses Dahlia?? Zij straalde met haar mooie blaadjes.
En iedereen bloeide nog een lange, mooie zomer.
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